Overweging van pater Danko Perutina

DOOR GEBED EN OFFER NAAR DE HEILIGHEID

De Gospa verschijnt al bijna 27 jaar, en in die tijd zijn wij getuige geweest van haar liefdevolle zorg voor
ons, de zorg van een echte moeder voor haar kinderen. Zij vindt ieder van ons belangrijk en wij maken
allen deel uit van haar plan. Zij wil ons allemaal bij haar Zoon Jezus Christus brengen.

In haar boodschap van vanavond richt de Gospa onze aandacht op de toewijding die zo typisch is voor de
Vastentijd die we nu beleven. Tijdens de Vasten geeft God ons een extra kans om betere mensen te
worden, om te veranderen. En dat moet concreet zijn, want gebed is niet anders dan de ontmoeting van
een echte en concrete mens met de echte en concrete God. Er wordt ons gevraagd om op alle vlakken van
ons leven betere mensen te worden, en de Gospa reikt de middelen aan die ons zullen helpen in die strijd:
gebed en offer.

Jezus is onze eerste leraar op het vlak van gebed. Toen Zijn leerlingen Hem vroegen om hen te leren
bidden leerde Hij hen het Onze Vader. Dat gebed mag echter niet verworden tot het klakkeloos herhalen
van woorden, integendeel: het moet een echt verzoek zijn, gericht zijn tot onze Vader, opdat Zijn Rijk
moge komen. In de Vader hebben wij alles, en het enige wat wij moeten doen is aandachtig luisteren naar
wat Hij ons in gebed zegt - de rest zal ons gegeven worden. Wij moeten standvastig zijn in het gebed en
open staan voor Gods Geest die ons kracht zal geven om te aanvaarden wanneer iets niet gebeurt zoals
wij het ons hadden voorgesteld.

Naast Jezus is Maria onze eerste lerares op het vlak van gebed. Sommigen vragen zich af waarom de
Gospa zo vaak over gebed spreekt en ons aanspoort om te bidden. Die vraag leeft echter vooral bij
diegenen die niet bidden, en die in alles sensatie zoeken, zelfs in gebed; die mensen zijn nog niet geraakt
door de geest van het Evangelie en leven nog vanuit een wereldse spiritualiteit.

De Gospa roept ons op tot gebed omdat zij ook gebeden heeft en zij weet beter dan wij hoe belangrijk het
gebed is. Zij heeft op alle cruciale momenten van haar leven gebeden: voor de menswording van haar
Zoon Jezus, toen de engel haar de boodschap bracht, op Pinksteren, bij het ontstaan van de Kerk, het
Lichaam van Christus. Zij heeft volmondig en vol van genade geantwoord op Gods vraag: “Ik ben de
dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt” (Lc 1, 38). Daarom is zij voor ons een
voorbeeld van diep geloof en gebed.

Een ander belangrijk middel tot groei in ons geestelijk leven is het offer. Niet voor het offer op zich, maar
opdat er in ons ruimte zou ontstaan, ruimte waarin God kan werken. Elk offer is een teken van geestelijke
groei. We moeten het eerst verzaken aan datgene wat in ons leven op de eerste plaats komt: mensen,
roem, macht, geld, menselijke overwegingen, onszelf of nog iets anders. Want de eerste plaats behoort
God toe, en pas dan krijgen onze offers werkelijk zin.

In deze tijd van genade worden wij er elke dag weer toe opgeroepen om te groeien doorheen onze
gebeden voor diegenen die de liefde van God nog niet kennen. Er wordt ons gevraagd om te bidden voor
wie in de steek gelaten is, eenzaam, ongelukkig, voor de geaborteerde kinderen, voor de zielen in het
vagevuur, voor al wie gebed nodig heeft.

Moge de heilige Maagd Maria, de Koningin van de Vrede, ons helpen en onze grootmoedige inspanningen
zegenen.
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