
Overweging van pater Danko Perutina
WARE RUST IN GOD

Het is zomervakantie en wij vragen ons af wat we kunnen doen om zoveel mogelijk rust te krijgen. De een
kiest voor de bergen, de ander voor de zee, een derde kiest voor een goed boek en weer anderen maken
een wandeling in de natuur.

Maria echter roept ons op tot een heel andere vakantie en leert ons dat de ware rust gelegen is in
bekering. Bekering gaat over de hele mens, lichaam en ziel, woorden en werken. De eerste woorden van
Jezus bij het begin van zijn openbaar leven bij de evangelist Marcus, zijn: “Bekeer u! Heb geloof in de
goede boodschap.” (Mc 1, 15). Bekering is echter meer dan het zichtbaar onderhouden van Gods geboden:
bekering bestaat ook uit een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus. Na die ontmoeting weet de
mens precies wie en hoe hij is, hij beseft dat hij zwak en zondig is, maar ook dat hij waardevol en
belangrijk is voor God. Na de ontmoeting met Jezus groeit in de mens het verlangen om niet meer te leven
op de “oude” manier, maar om een nieuw leven te beginnen. Hij laat Jezus binnenkomen in zijn leven van
elke dag, in zijn gedrag en zijn gedachten.

De Gospa roept ons opnieuw op tot gebed, opdat ons hart meer zou verlangen naar God de Schepper,
want Hij alleen kan onze ziel en ons lichaam ware rust schenken. Het hart is de kern van de mens en we
hebben er maar één, en dat kan niet liefhebben en haten tegelijk. De mens heeft maar één hart en moet
daarom ten volle kiezen voor vergeving, vrede, liefde en vertrouwen. De heilige Thomas van Aquino zegt
dat het menselijk hart naar Gods gelijkenis geschapen is om lief te hebben.

Vakantie is een perfecte gelegenheid om even stil te staan en opnieuw te beginnen bidden. Het is de
perfecte tijd voor een diepere ontmoeting met God. Vakantie biedt de mogelijkheid om meer tijd te maken
voor vrienden die we even in de kou lieten staan, om ze op te bellen en te vertellen over nieuwtjes,
beslissingen. Vakantie is ook een kans om ons leven te veranderen, onze relatie met God, met de ander, en
met onszelf. Laten wij gebruik maken van deze waardevolle tijd, opdat die niet onbenut zou blijven.

Maria spreekt bij God voor ons ten beste en Hem bidden wij om vergiffenis en genade. Maria gaat ons
voor en begeleidt ons op de weg die wij volgen, en daarom hoeven wij nergens bang voor te zijn.

Ik zou willen afsluiten met Psalm 62:

Alleen bij God is mijn ziel gerust,
alleen van Hem komt mijn redding;
Hij alleen is mijn rots en redder, mijn hoge vesting – ik zal nooit vallen.

Bij God ligt mijn redding en goede naam,
God is mijn rots, mijn sterkte, mijn schuilplaats.
Vertrouw op Hem, mijn volk, voor altijd,
stort uw hart voor Hem uit!
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