Overweging van pater Danko Perutina

WAPEN JE MET VASTEN EN GEBED

Maria roept ons op om voor haar intenties te bidden. Als wij ons in gebed aan God overgeven, zal het plan
van Satan voor deze wereld niet kunnen doorgaan. In deze boodschap vraagt de Gospa ons dus opnieuw
om met haar mee te werken. Wij weten wel dat Jezus en Maria de duivel ook zonder ons kunnen
overwinnen, maar toch vragen zij ons om mee te werken en te kiezen. God heeft ons mensen geschapen
als vrije wezens, maar Hij wil van ons graag keuzes zien. God heeft ons niet nodig gehad om ons te
scheppen, maar Hij kan ons niet verlossen zonder ons - Hij kan ons niet verlossen als wij dat niet willen.

Wanneer de Gospa spreekt over het plan van Satan, dan gaat het niet zozeer over de natuur, maar over de
mens en over alle zonden die de mens begaat als hij bezwijkt voor de bekoringen van de duivel, en vooral
over allerhande zware zonden: homohuwelijken, abortus, moord, ontucht, bestelen van armen, vloeken,
drugs, alcohol, enz. De mensen van vandaag stellen zich altijd weer in de plaats van God en maken telkens
weer dezelfde fouten, die ook beschreven staan op de eerste bladzijden van de Bijbel (zie Gen. 3). Niet
meer de christelijke waarden, maar de mensenlijke waarden staan op de eerste plaats. Veel mensen
aanbidden het geld als God. Met als gevolg dat in hun ziel veel goeds en moois vernietigd wordt.

De Gospa reikt ons hulpmiddelen aan om het plan van Satan te kunnen tegenwerken: gebed en vasten. Wij
denken ongetwijfeld allemaal dat we veel bidden en dat ons geloof sterk is. Maar als we een enquéte
zouden organiseren zouden we al snel vaststellen dat we eigenlijk niet zo heel veel bidden, en dat we
meer tijd doorbrengen met telefoneren, koffie drinken, de krant lezen of naar het voetbal kijken. Vasten
en gebed zijn van bij het begin van het Christendom de belangrijkste hulpmiddelen in de strijd tegen het
kwaad. Als wij niet bidden en niet vasten, dan kunnen we ook niet geloven. Want het geloof en het
vertrouwen ontstaan pas in relatie tot iemand, en die lemand is God. Het gebed is een ontmoeting met
God en uit die ontmoeting groeit een sterk en standvastig geloof.

In haar boodschap van 25 november 1987 riep de Gospa ons op te bidden opdat Satan ons niet zou
bekoren met zijn trots en zijn valse kracht. Toen zei ze: “Ik ben bij jullie en zou willen dat jullie geloven
dat ik van jullie hou.” Liefde en nederigheid vormen de rode draad in de boodschappen van de Gospa. Dat
is de belangrijkste reden waarom mensen uit de hele wereld naar Medjugorje komen: hier voelen zij zich
geliefd.

Deze boodschap eindigt met de volgende woorden: “Doe Gods wil”. In Psalm 40 vers 9 lezen we: “Uw wil
uitvoeren, mijn God, is alles wat ik wens”. Wie Gods wil doet is vervuld van vreugde en vrede. Gods wil
doen, dat is met rasse schreden richting Heiligheid gaan. Wie Gods wil doet kun je herkennen aan de
nederigheid. Mensen die doen wat God wil zijn gehoorzaam en volgzaam. Mensen die Gods wil niet willen
doen zijn bezig met wereldse zaken en geven God niet de eerste plaats. Het zijn mensen vol ambitie die
met alle mogelijke middelen proberen om hun doel te bereiken. Zij meten alles met wereldse maatstaven,
en daardoor verliezen zij de vreugde.

Laten wij allemaal samen opnieuw kiezen voor God, laten wij de oproep van de Koningin van de Vrede
beantwoorden. Zo zullen wij ware getuigen worden van God en van de liefde van Maria, en ware
leerlingen van Jezus.
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