
Boodschap aan Mirjana van de Heilige Maagd Maria, Koningin
van de Vrede
Medjugorje 18 maart 2010

Op 18 maart 2010 vond bij ‘het Blauwe Kruis’ in Medjugorje de jaarlijkse verschijning van de Koningin
van de Vrede aan de zieneres Mirjana Dragicevic – Soldo plaats. Duizenden pelgrims waren daar
bijeengekomen en baden de rozenkrans. De verschijning duurde van 13.50 tot 13.54 uur.

De Koningin van de Vrede gaf de volgende boodschap:

Lieve kinderen,
Vandaag roep ik jullie op om met heel je hart en heel je ziel te beminnen. Bid om de gave van de liefde,
want wanneer de ziel liefheeft, roept zij mijn Zoon naar zich toe. Mijn Zoon wijst degenen die Hem roepen
en die net als Hij willen leven niet af. Bid voor degenen die de liefde niet begrijpen, die niet bevatten wat
het betekent om te beminnen. Bid dat God hun Vader en niet hun Rechter moge zijn. Mijn kinderen, wees
mijn apostelen, wees mijn rivier van liefde. Ik heb jullie nodig. Dank je.

Boodschap aan Mirjana op elke 2e van de maand sinds 1987.
Geboren 18 maart 1965.
Mirjana kreeg tot 25 december 1982 dagelijkse verschijningen. Op die dag vertrouwde O.L.Vrouw haar
het tiende en laatste geheim toe en beloofde Mirjana dat Zij ieder jaar op haar verjaardag 18 maart aan
haar zou verschijnen gedurende haar hele leven. Maar sinds 2 augustus 1987 hoort Mirjana op de tweede
dag van elke maand de stem van O.L.Vrouw, vaak ziet Mirjana Haar dan ook en bidt met O.L. Vrouw voor
diegenen die Gods liefde nog niet kennen. Mirjana is getrouwd en heeft twee kinderen.


