
Boodschap aan Mirjana van de Heilige Maagd Maria, Koningin
van de Vrede
Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 december 2010

“Lieve kinderen,
Vandaag bid ik hier met jullie opdat jullie de kracht mogen vergaren om jullie hart te openen om zo de
machtige liefde van de lijdende God te leren kennen. Het is ook dankzij Zijn liefde, goedheid en
zachtmoedigheid dat ik bij jullie kan zijn. Ik roep jullie op om van deze bijzondere tijd van voorbereiding
een tijd van gebed, boete en bekering te maken. Mijn kinderen, jullie hebben God nodig. Jullie kunnen niet
verder zonder mijn Zoon. Als jullie dat begrijpen en aanvaarden zal datgene wat jullie toegezegd werd
werkelijkheid worden. Door de Heilige Geest wordt het Rijk der Hemelen in jullie harten geboren. Ik leid
jullie daarheen. Ik dank jullie.”

Boodschap aan Mirjana op elke 2e van de maand sinds 1987.
Geboren 18 maart 1965.
Mirjana kreeg tot 25 december 1982 dagelijkse verschijningen. Op die dag vertrouwde O.L.Vrouw haar
het tiende en laatste geheim toe en beloofde Mirjana dat Zij ieder jaar op haar verjaardag 18 maart aan
haar zou verschijnen gedurende haar hele leven. Maar sinds 2 augustus 1987 hoort Mirjana op de tweede
dag van elke maand de stem van O.L.Vrouw, vaak ziet Mirjana Haar dan ook en bidt met O.L. Vrouw voor
diegenen die Gods liefde nog niet kennen. Mirjana is getrouwd en heeft twee kinderen.

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 november 2010

Lieve kinderen,
met moederlijk volharden en liefde breng ik jullie het Licht van het leven om de duisternis van de dood in
je te vernietigen. Wijs mij niet af mijn kinderen. Sta stil en kijk in jezelf en zie hoe zondig je bent. Wees je
bewust van je zonden en bid om vergeving. Mijn kinderen, accepteer niet dat je zwak en klein bent, want
je kunt sterk en groot zijn door Gods Wil te doen. Geef mij jullie gezuiverde harten, zodat ik ze kan
verlichten met het Licht van het leven, mijn Zoon. Dank je.

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 oktober 2010

Lieve kinderen,
Vandaag roep ik jullie op tot een deemoedige vroomheid – deemoedig, mijn kinderen. Jullie hart moet
oprecht zijn. Mogen jullie kruisen jullie instrumenten zijn in de strijd tegen de zonden van deze tijd.
Mogen het geduld en een grenzeloze liefde jullie wapens zijn – een liefde die kan wachten en die jullie in
staat stelt Gods tekenen te zien – opdat jullie leven met deemoedige liefde de waarheid toont aan al
diegenen die haar zoeken in het duisternis van de zonde. Mijn kinderen, mijn apostelen, help mij om de
weg vrij te maken voor mijn Zoon. Nogmaals roep ik jullie op tot gebed voor jullie herders. Aan hun zijde
zal ik triomferen. Ik dank jullie.

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 september 2010

Lieve kinderen,
Ik ben bij jullie omdat ik jullie wil helpen te weerstaan aan de verzoekingen waarmee jullie in deze tijd van
loutering geconfronteerd worden. Mijn kinderen, een daarvan is om geen vergiffenis te schenken en om
vergeving te vragen. Elke zonde kwetst en leidt jullie weg van de Liefde – maar mijn Zoon is de Liefde.
Daarom, mijn kinderen, als jullie met mij naar de vrede van Gods Liefde op weg willen gaan, moeten jullie
leren vergiffenis te schenken en te vragen. Ik dank jullie.

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 augustus 2010

Lieve kinderen,



vandaag roep ik jullie op om samen met mij te beginnen, het Rijk der Hemelen in jullie harten op te
bouwen, opdat jullie vergeten wat persoonlijk is en – geleid door het voorbeeld van mijn Zoon – denken
aan wat van God is. Wat verlangt Hij van jullie? Sta Satan niet toe, voor jullie de wegen van het aardse
geluk te openen, wegen zonder mijn Zoon. Mijn kinderen, ze zijn vals en duren kort. Mijn Zoon bestaat. Ik
bied jullie het eeuwig geluk, de vrede en de eenheid met mijn Zoon, met God; ik bied jullie het Koninkrijk
van God. Ik dank jullie.

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 juli 2010

Lieve kinderen,
Mijn moederlijke oproep die ik vandaag tot jullie richt is een oproep tot waarheid en leven. Mijn Zoon, die
Leven is, houdt van jullie en kent jullie naar waarheid. Om jezelf te leren kennen en liefhebben moet je
mijn Zoon leren kennen; om anderen te leren kennen en liefhebben moet je mijn Zoon in hen zien.
Daarom, mijn kinderen, bid, bid dat je moge begrijpen, dat je jezelf uit vrije wil moge overgeven, dat je
volledig veranderd moge worden en zo het Koninkrijk der Hemelen in je hart op aarde moge meedragen.
Ik dank jullie!

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 juni 2010

Lieve kinderen,
Vandaag roep ik jullie op, door vasten en gebed de weg vrij te maken, waarover mijn Zoon je hart binnen
zal gaan. Aanvaard mij als Moeder en als boodschapper van de liefde van God en van zijn verlangen naar
jullie heil. Bevrijd je van alles uit het verleden, dat je belast en je een schuldgevoel geeft, van alles wat
jullie in dwaling – duisternis geleid heeft. Aanvaard het licht! Word opnieuw geboren in de gerechtigheid
van mijn Zoon. Ik dank jullie!

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 mei 2010

Lieve kinderen!
Doorheen mij roept de goede Vader jullie vandaag op om met een met liefde vervulde ziel op weg te gaan
voor een geestelijk bezoek. Lieve kinderen, wees vervuld van genade, heb oprecht berouw over je zonden
en verlang vurig naar het goede, ook in naam van diegenen die het perfect Goede nog niet hebben leren
kennen. Zo zullen jullie God beter behagen. Ik dank jullie.

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 april 2010

Lieve kinderen,
Vandaag zegen ik jullie op een bijzondere manier en bid ik voor jullie, opdat jullie terug zouden keren
naar de juiste weg, naar mijn Zoon – jullie Redder, jullie Verlosser – Hij die jullie het eeuwig leven
gegeven heeft. Denk na over al het menselijke, over alles wat jullie ervan weerhoudt mijn Zoon te volgen –
over vergankelijkheid, onvolmaaktheid en beperktheid – en denk daarna aan mijn Zoon en Zijn Goddelijke
oneindigheid. Laat overgave en gebed jullie lichaam zuiveren en jullie ziel beter maken. Sta klaar, mijn
kinderen. Ik dank jullie.

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 18 maart 2010

Op 18 maart 2010 vond bij ‘het Blauwe Kruis’ in Medjugorje de jaarlijkse verschijning van de Koningin
van de Vrede aan de zieneres Mirjana Dragicevic – Soldo plaats. Duizenden pelgrims waren daar
bijeengekomen en baden de rozenkrans. De verschijning duurde van 13.50 tot 13.54 uur.

De Koningin van de Vrede gaf de volgende boodschap:

Lieve kinderen,
Vandaag roep ik jullie op om met heel je hart en heel je ziel te beminnen. Bid om de gave van de liefde,
want wanneer de ziel liefheeft, roept zij mijn Zoon naar zich toe. Mijn Zoon wijst degenen die Hem roepen



en die net als Hij willen leven niet af. Bid voor degenen die de liefde niet begrijpen, die niet bevatten wat
het betekent om te beminnen. Bid dat God hun Vader en niet hun Rechter moge zijn. Mijn kinderen, wees
mijn apostelen, wees mijn rivier van liefde. Ik heb jullie nodig. Dank je.

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 maart 2010

Lieve kinderen!
In deze bijzondere tijd van jullie inspanning om steeds dichter bij mijn Zoon te zijn, bij Zijn lijden, maar
ook bij de liefde waarmee Hij het verdroeg, wens ik jullie te vertellen dat ik met jullie ben. Ik zal jullie
helpen om met mijn genade te triomferen over dwalingen en bekoringen. Ik zal jullie liefde leren, liefde
die alle zonden uitwist en jullie volmaakt maakt, liefde die jullie de vrede van mijn Zoon geeft, nu en altijd.
Vrede zij met jullie en in jullie, omdat ik de Koningin van de Vrede ben. Ik dank jullie.

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 februari 2010

Lieve kinderen!
Met moederlijke liefde roep ik jullie vandaag op om een lichtbaken te zijn voor alle zielen die dwalen in
het duister – het niet kennen van Gods liefde. Schijn daarom des te feller en trek des te meer zielen aan.
Sta niet toe dat de onwaarheden die je uitspreekt je geweten sussen. Wees perfect. Ik leid jullie aan mijn
moederlijke hand – een liefdevolle hand. Ik dank jullie.

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 januari 2010

Lieve kinderen,
Vandaag roep ik jullie op om vol vertrouwen en liefde met mij op weg te gaan, omdat ik jullie vertrouwd
wil maken met mijn Zoon. Wees niet bang, mijn kinderen, ik ben hier bij jullie, ik sta naast jullie. Ik laat
jullie zien hoe jullie jezelf en anderen kunnen vergeven en met oprecht berouw in het hart kunnen knielen
voor de Vader. Verstik alles in jullie dat je weghoudt van liefde en verlossing – mogen jullie met Hem en in
Hem zijn. Kies voor een nieuw begin, een begin van oprechte liefde voor God zelf. Ik dank jullie.


