Boodschap aan Mirjana van de Heilige Maagd Maria, Koningin
van de Vrede

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 december 2011

Lieve kinderen,

Als moeder ben ik bij jullie, om jullie met mijn liefde, gebed en voorbeeld te helpen om zaad van de
toekomst te worden, zaadjes die zullen uitgroeien tot een stevige boom die zijn takken zal uitstrekken
naar de hele wereld. Wil je zaad van de toekomst worden, zaad van liefde, vraag dan de Vader dat Hij je
alle keren dat je tot nu toe tekortschoot vergeeft. Alleen een zuiver hart, mijn kinderen, dat niet gebukt
gaat onder de zonde, kan zichzelf openstellen en alleen eerlijke ogen kunnen de weg zien waarlangs ik
jullie wil leiden. Als jullie dit begrijpen, zullen jullie de liefde van God begrijpen - die zal jullie geschonken
worden. En dan zullen jullie die doorgeven aan anderen, als een zaadje van liefde.

Boodschap aan Mirjana op elke 2e van de maand sinds 1987.

Geboren 18 maart 1965.

Mirjana kreeg tot 25 december 1982 dagelijkse verschijningen. Op die dag vertrouwde O.L.Vrouw haar
het tiende en laatste geheim toe en beloofde Mirjana dat Zij ieder jaar op haar verjaardag 18 maart aan
haar zou verschijnen gedurende haar hele leven. Maar sinds 2 augustus 1987 hoort Mirjana op de tweede
dag van elke maand de stem van O.L.Vrouw, vaak ziet Mirjana Haar dan ook en bidt met O.L. Vrouw voor
diegenen die Gods liefde nog niet kennen. Mirjana is getrouwd en heeft twee kinderen.

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 november 2011

Lieve kinderen,

de Vader heeft jullie niet aan je lot overgelaten. Onmetelijk groot is Zijn liefde, de liefde die mij naar jullie
toe brengt, om jullie te helpen Hem te leren kennen, zodat eenieder Hem vanuit het diepste van zijn hart -
doorheen mijn Zoon- ‘Vader’ mag noemen; opdat jullie één volk worden in het gezin van God. Maar, mijn
kinderen, vergeet niet dat je niet alleen voor jezelf hier op aarde rondloopt, en dat ik je niet alleen voor
jezelf hierheen roep. Wie mijn Zoon volgt denkt evenveel aan zijn broeder in Christus als aan zichzelf en
kent geen eigenbelang. Daarom wil ik dat jullie het licht van mijn Zoon zijn, opdat al diegenen die de
Vader nog niet hebben leren kennen - zij die ronddolen in de duisternis van de zonde, de wanhoop, de pijn
en de eenzaamheid - via jullie de weg mogen vinden en doorheen jullie leven de liefde van God mogen
ontdekken. Ik ben bij jullie. Als je je hart opent, zal ik jullie leiden. Opnieuw vraag ik: bid voor jullie
herders. Bedankt.

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 oktober 2011

Lieve kinderen,

Ook vandaag roept mijn moederlijk hart jullie op tot gebed, tot je persoonlijke relatie met God de Vader,
tot de vreugde van het gebed in Hem. God de Vader is niet ver weg van jullie en is geen onbekende voor
jullie. Hij heeft zich door mijn Zoon aan jullie geopenbaard en Hij heeft jullie het Leven geschonken dat
mijn Zoon is. Daarom, mijn kinderen, geef niet toe aan de verzoekingen die proberen jullie bij God de
Vader weg te houden. Bid! Probeer niet om een gezin of een maatschappij te vormen zonder Hem. Bid!
Bid, dat jullie harten overstroomd worden door de goedheid die alleen van mijn Zoon komt, die waarachtig
goed is. Alleen harten die van goedheid vervuld zijn kunnen God de Vader begrijpen en aanvaarden. Ik zal
jullie blijven leiden. Ik vraag jullie in het bijzonder om jullie herders niet te veroordelen. Mijn kinderen,
vergeten jullie dan dat zij door God de Vader geroepen werden? Bid! Ik dank jullie.

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 september 2011

Lieve kinderen,
Met een hart en ziel vol vertrouwen en liefde voor de Hemelse Vader, heb ik jullie mijn Zoon gegeven, en
dat doe ik vandaag opnieuw. Mijn Zoon heeft jullie, mensen van over de hele wereld, de enige ware God



en Zijn liefde leren kennen. Hij heeft jullie naar de weg van de waarheid geleid en broeders en zusters van
jullie gemaakt. Daarom, mijn kinderen: dwaal niet, sluit je hart niet af voor die waarheid, hoop en liefde.
Alles om jullie heen gaat voorbij, alles is uit elkaar aan het vallen, alleen de glorie van God blijft bestaan.
Verzaak daarom aan alles wat je van de Heer verwijdert. Aanbid alleen Hem, want Hij is de enige ware
God. Ik ben bij jullie en ik zal bij jullie blijven. Ik bid in het bijzonder voor de herders, dat zij waardige
vertegenwoordigers van mijn Zoon mogen zijn en jullie met liefde op de weg van de waarheid mogen
leiden. Ik dank jullie.

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 augustus 2011

Lieve kinderen,

Vandaag roep ik jullie op om opnieuw geboren te worden in het gebed en door de Heilige Geest een nieuw
volk te worden rondom mijn Zoon. Een volk dat weet dat het zichzelf verliest als het God verliest. Een volk
dat weet dat het bij God, ondanks alle lijden en verzoekingen, veilig en geborgen is. Ik roep jullie ertoe op
om samen te komen als het gezin van God en de kracht van de Vader te ontvangen. Alleen, mijn kinderen,
kunnen jullie het kwade, dat de wereld wil beheersen en vernietigen, niet tegenhouden. Maar
overeenkomstig Gods wil kunnen jullie, allen samen, rondom mijn Zoon, alles veranderen en de wereld
genezen. Ik roep jullie op om van ganser harte voor jullie herders te bidden, want mijn Zoon heeft ze
uitverkoren. Ik dank jullie.

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 juli 2011

Lieve kinderen,

Vandaag roep ik jullie op om een moeilijke en pijnlijke stap te zetten naar meer eenheid met mijn Zoon. Ik
roep jullie op tot het volledig bekennen en biechten van jullie zonden, tot een grondige schoonmaakbeurt.
Een onzuiver hart kan niet in mijn Zoon en met mijn Zoon zijn. Een onzuiver hart kan niet de vrucht van
liefde en eenheid brengen. Een onzuiver hart kan geen juiste en eerlijke dingen doen, het is geen
voorbeeld van de schoonheid van Gods Liefde voor de mensen er omheen die die Liefde niet hebben leren
kennen. Mijn kinderen, jullie komen bij mij samen vol enthousiasme, wensen en verwachtingen, en ik
smeek de Heilige Vader dat Hij via de Heilige Geest mijn Zoon — het geloof — in jullie gezuiverde harten
legt. Mijn kinderen, luister naar mij, ga met mij mee.

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 juni 2011

Lieve kinderen,

Wanneer ik jullie gebed vraag voor zij die Gods Liefde nog niet kennen, dan zouden jullie, als jullie in je
hart kijken, begrijpen dat ik daarmee velen onder jullie bedoel. Open je hart en vraag je oprecht af: wil je
de levende God, of wil je Hem buitenspel zetten en leven volgens je eigen wensen? Kijk om je heen, mijn
kinderen, en zie waar het met de wereld naartoe gaat, de wereld die alles zonder de Vader wil doen en
vertoeft in de duisternis van de bekoring. Ik bied jullie het licht van de Waarheid en de Heilige Geest.
Gods plan voorziet dat ik bij jullie ben, om jullie te helpen om mijn Zoon, zijn Kruis en zijn Verrijzenis, in je
hart te doen zegevieren. Als moeder verlang en bid ik voor jullie dat jullie é¢én worden met mijn Zoon en
Zijn daden. Ik ben er; jullie beslissen. Dank jullie.

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 mei 2011

Lieve kinderen!

God de Vader zendt mij om jullie de weg van het Heil te tonen, want Hij, mijn kinderen, wil jullie redden
en niet veroordelen. Als moeder breng ik jullie daarom samen rond mij, want met mijn moederlijke liefde
wil ik jullie helpen om het vuil van het verleden los te laten en op een nieuwe, andere manier te gaan
leven. Ik roep jullie op om te verrijzen in mijn Zoon. Biecht je zonden en verzaak aan alles wat je van mijn
Zoon verwijderd heeft en wat leegte en mislukkingen in je leven bracht. Zeg met je hart “ja” aan de Vader
en kies de weg van het heil; de weg waarheen Hij je door de Heilige Geest roept. Dank jullie. Ik bid
speciaal voor de herders, dat God ze moge helpen om met hart en ziel aan jullie zijde te staan.



Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 april 2011

Lieve kinderen,

Met moederlijke liefde wil ik het hart van ieder van jullie openen en jullie persoonlijke eenheid met de
Vader leren. Om dit te aanvaarden moeten jullie begrijpen dat jullie belangrijk zijn voor God en dat Hij
jullie elk afzonderlijk roept. Je moet begrijpen dat je gebed een gesprek is van een kind met de Vader; dat
liefde de weg is die je moet gaan - liefde tot God en tot je naaste. Dat wil zeggen, mijn kinderen, de liefde
die geen grenzen kent, die voortspruit uit de waarheid en tot het einde gaat. Volg mij, mijn kinderen,
opdat anderen, die in jullie die waarheid en liefde ontwaren, jullie zouden volgen. Ik dank jullie.”

Opnieuw riep de Gospa ons op tot gebed voor onze herders, en zei: Zij hebben een speciale plaats in mijn
hart. Zij vertegenwoordigen mijn Zoon.

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 18 maart 2011

Lieve kinderen,

Ik ben bij jullie in de naam van de grootste Liefde, in de naam van de lieve God, die dicht bij jullie
gekomen is doorheen mijn Zoon en jullie ware liefde heeft laten zien. Ik wil jullie leiden op de weg van
God. Ik wil jullie ware liefde leren, opdat anderen die in jullie mogen zien, en jullie die mogen zien in
anderen, opdat jullie broeders mogen zijn voor de anderen en opdat anderen in jullie een genadige
broeder mogen vinden. Mijn kinderen, wees niet bang om jullie harten open te stellen voor mij. Met mijn
moederlijk hart zal ik jullie laten zien wat ik van elk van jullie verwacht, wat ik verwacht van mijn
apostelen. Kom met me mee. Dank jullie.

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 maart 2011
“Lieve kinderen,

Mijn moederhart lijdt hevig als ik naar mijn kinderen kijk die hardnekkig het menselijke voorrang blijven
geven op het goddelijke. Mijn kinderen die, ondanks alles wat hen omringt en alle tekenen die hen
gegeven worden, denken dat ze hun weg zonder mijn Zoon kunnen bewandelen. Dat kunnen ze niet! Hun
weg leidt naar de eeuwige verdoemenis. Daarom breng ik jullie bijeen, jullie die bereid zijn om je hart
voor mij te openen en apostelen van mijn liefde te worden; om mij te helpen, zodat jullie, door Gods liefde
te beleven, voorbeelden mogen worden voor zij die Zijn liefde nog niet kennen. Moge het vasten en het
gebed jullie daar de nodige kracht voor geven. Ik geef jullie mijn moederlijke zegen in de naam van de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik dank jullie.”

De Gospa was erg verdrietig.
Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 februari 2011

“Lieve kinderen,

Jullie komen naar me toe, jullie zoeken je weg, jullie zijn op zoek, jullie zoeken de waarheid maar jullie
vergeten het belangrijkste, jullie vergeten fatsoenlijk te bidden. Jullie mond prevelt talloze woorden, maar
jullie geest voelt niets. Zoekend in de duisternis vormen jullie je eigen voorstelling van God, maar die
strookt niet met wat Hij in Zijn Liefde werkelijk is. Lieve kinderen, echt gebed komt uit het diepste van je
hart, van je pijn, van je vreugde, van je zoektocht naar vergeving van je zonden. Dat is de manier om de
ware God te leren kennen, en zo ook jezelf, want jullie zijn gevormd naar Zijn beeld. Gebed zal jullie naar
de vervulling van mijn wens, van mijn missie hier bij jullie brengen, naar de eenheid van Gods gezin. Ik
dank jullie.”

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 januari 2011

“Lieve kinderen,
Vandaag roep ik jullie op tot gemeenschap in Jezus, mijn Zoon. Mijn moederlijk hart bidt dat jullie mogen



begrijpen dat jullie Gods gezin zijn. Door de geestelijke vrije wil, die de Hemelse Vader jullie geschonken
heeft, zijn jullie zelf geroepen om het ware, het goede en het kwade te onderscheiden. Mogen gebed en
vasten jullie hart openen en jullie helpen om de Hemelse Vader doorheen mijn Zoon te ontdekken. Als je
de Vader ontdekt, zal je leven gericht zijn op het uitvoeren van Gods wil en het vomen van Zijn gezin,
zoals mijn Zoon wenst. Op die weg zal ik jullie niet alleen laten. Ik dank jullie.”

Tijdens de verschijning voelde Mirjana dat ze de Gospa kon of moest zeggen: “Wij zijn allen naar u toe
gekomen met onze pijn en onze kruisen. Help ons, wij smeken u.” Als antwoord strekte de Gospa haar
handen uit naar Mirjana en alle aanwezigen en zei ze: “Open jullie harten voor mij. Geef mij jullie pijn. De
Moeder zal helpen.”



