Boodschap aan Mirjana van de Heilige Maagd Maria, Koningin
van de Vrede

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 december 2014

Lieve kinderen,

Onthou mijn woorden, omdat ik het zeg: de liefde zal overwinnen. Ik weet dat velen van jullie de moed
verliezen, door de confrontatie met lijden, pijn, jaloezie, afgunst... Maar ik ben jullie moeder: ik ben in het
Koninkrijk maar ook hier, bij jullie. Mijn Zoon stuurt mij opnieuw om jullie te helpen. Daarom: verlies de
moed niet, en volg mij - want de overwinning van mijn hart is in naam van God. Mijn geliefde Zoon denkt
aan jullie zoals Hij sinds jaar en dag aan jullie denkt. Mijn kinderen, leven als mijn Zoon betekent leven
volgens het Evangelie. Dat is niet gemakkelijk. Het vraagt liefde, vergeving en opoffering. Die dingen
zuiveren en openen de weg naar het Koninkrijk. Oprecht gebed, dus niet alleen woorden maar een gebed
waarin het hart spreekt, zal jullie helpen. Net als vasten, want dat vergt nog meer liefde, vergeving en
opoffering. Daarom: verlies de moed niet maar volg mij. Ik smeek jullie opnieuw om te bidden voor jullie
herders, opdat zij altijd mogen blijven kijken naar mijn Zoon die de eerste Herder van de wereld was, en
wiens familie de hele wereld was.

Ik dank jullie.

Boodschap aan Mirjana op elke 2e van de maand sinds 1987.

Geboren 18 maart 1965.

Mirjana kreeg tot 25 december 1982 dagelijkse verschijningen. Op die dag vertrouwde O.L.Vrouw haar
het tiende en laatste geheim toe en beloofde Mirjana dat Zij ieder jaar op haar verjaardag 18 maart aan
haar zou verschijnen gedurende haar hele leven. Maar sinds 2 augustus 1987 hoort Mirjana op de tweede
dag van elke maand de stem van O.L.Vrouw, vaak ziet Mirjana Haar dan ook en bidt met O.L. Vrouw voor
diegenen die Gods liefde nog niet kennen. Mirjana is getrouwd en heeft twee kinderen.

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 november 2014

Lieve kinderen,

Ik ben bij jullie met de zegen van mijn Zoon; bij jullie die mij liefhebben en die mij proberen te volgen. Ook
bij jullie, die mij niet welkom heten, wil ik zijn. Voor jullie allen open ik mijn hart vol liefde, en ik zegen
jullie met mijn moederlijke handen. Ik ben een moeder die jullie begrijpt. Ik heb op aarde geleefd, ik heb
dezelfde pijn en vreugde gekend als jullie. Jullie die lijden, begrijpen de pijn en de smart die ik voel voor
mijn kinderen die niet toestaan dat het licht van mijn Zoon ze verlicht; die in de duisternis leven. Daarom
heb ik jullie nodig, die het licht gezien en de waarheid begrepen hebben. Ik nodig jullie uit om mijn Zoon
te aanbidden; zo groeit jullie ziel en bereikt zij een ware spiritualiteit. Pas dan, mijn apostelen, zullen jullie
in staat zijn om mij te helpen. Mij helpen betekent bidden voor hen die de liefde van mijn Zoon nog niet
ontdekt hebben. Door voor hen te bidden, laten jullie aan mijn Zoon zien dat jullie hem liefhebben en
volgen. Mijn Zoon heeft mij beloofd dat het kwade nooit zal overwinnen omdat jullie - rechtvaardige zielen
- er zijn. Jullie die proberen te bidden met het hart, jullie die je pijn en smart opdragen aan mijn Zoon,
jullie die verlangen naar het Rijk der Hemelen. Dat is hoe jullie mijn apostelen worden, en geleid worden
naar de overwinnnig van mijn Hart. Daarom, mijn kinderen, zuiver je hart en aanbid mijn Zoon. Ik dank
jullie.

(Mirjana vertelde erbij dat de Gospa verdrietig, maar vol liefde was.)
Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 oktober 2014

Lieve kinderen,

Met moederlijke liefde smeek ik jullie: heb elkander lief. Moge in je hart in de eerste plaats liefde voor de
Hemelse Vader en voor je naaste te vinden zijn - meer dan voor wat ook ter wereld, zoals mijn Zoon van
bij het begin verlangde. Mijn kinderen, begrijpen jullie de tekenen van deze tijd niet? Begrijpen jullie niet



dat alles om jullie heen, alles wat gebeurt, het gevolg is van een gebrek aan liefde? Zie in dat de redding
schuilt in de echte waarden. Aanvaard de kracht van de Hemelse Vader, heb Hem lief en breng Hem eer.
Treed in de voetsporen van mijn Zoon. Jullie, mijn kinderen, mijn beminde apostelen, komen altijd weer
samen bij mij, omdat jullie dorst hebben. Jullie dorsten naar vrede, liefde en geluk. Drink uit mijn handen.
Mijn handen schenken jullie mijn Zoon, die de bron is van helder water. Hij zal je geloof weer tot leven
brengen en je hart zuiveren, omdat mijn Zoon houdt van zuivere harten, en zuivere harten houden van
mijn Zoon. Alleen zuivere harten zijn nederig en standvastig in het geloof. Mijn kinderen, een dergelijk
hart zoek ik bij jullie. Mijn Zoon heeft mij gezegd dat ik de moeder van de hele wereld ben. Ik verzoek hen
die mij als moeder aanvaarden: help mij, met je leven, gebed en offer, opdat al mijn kinderen mij als
moeder zouden aanvaarden - zo kan ik ze naar de bron van het zuivere water leiden. Ik dank jullie. Mijn
kinderen, wanneer jullie herders je met hun gezegende handen het Lichaam van mijn Zoon aanreiken,
dank mijn Zoon dan altijd in je hart, voor Zijn offer, en voor de herders die Hij jullie steeds opnieuw
schenkt.

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 september 2014

Lieve kinderen,

Als moeder kom ik opnieuw naar jullie toe vanuit de Liefde die geen einde kent, vanuit de eindeloze Liefde
van de eeuwige Hemelse Vader. Ik kijk in jullie harten en zie dat velen onder jullie mij als moeder
aanvaarden, en verlangen om mijn apostelen te zijn, oprecht en zuiver van hart. Ik ben echter ook de
moeder van diegenen onder jullie die mij niet aanvaarden, en die de liefde van mijn Zoon, in hun verharde
hart, niet willen leren kennen. Jullie weten niet hoezeer mijn hart lijdt en hoeveel ik tot mijn Zoon voor
jullie bid. Ik bid dat Hij jullie ziel moge helen, want dat kan Hij. Ik bid dat Hij jullie moge verlichten met
het mirakel van de Heilige Geest, opdat jullie Hem niet langer - telkens opnieuw - zouden verraden,
vervloeken en kwetsen. Ik bid met heel mijn hart opdat jullie zouden begrijpen dat mijn Zoon de enige
redding is en het licht van de wereld. En jullie, mijn kinderen, mijn geliefde apostelen: draag mijn Zoon
altijd mee in je hart en in je gedachten. Als je dat doet, dan draag je liefde mee. Zij die Hem niet kennen
zullen Hem herkennen in jullie liefde. Ik ben altijd bij jullie. Ik sta op een speciale manier naast jullie
herders omdat zij door mijn Zoon geroepen werden om jullie te leiden op de weg naar eeuwigheid.
Bedankt, mijn apostelen, voor jullie offers en jullie liefde.

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 augustus 2014

Lieve kinderen,

De reden waarom ik bij jullie ben, mijn missie, is jullie te helpen om het goede te laten overwinnen, ook al
lijkt dit jullie nu misschien onmogelijk. Ik weet dat jullie veel dingen niet begrijpen, net zoals ook ik niet
alles begreep; alles wat mijn Zoon mij uitlegde toen hij opgroeide aan mijn zijde. Maar ik geloofde hem en
volgde hem. Datzelfde vraag ik ook van jullie: geloof mij en volg mij. Maar, mijn kinderen: mij volgen
betekent mijn Zoon liefhebben boven alles, hem liefhebben in ieder mens, zonder onderscheid. Om
daartoe in staat te zijn roep ik jullie opnieuw op tot offers, gebed en vasten. Laat de Eucharistie het leven
van je ziel zijn. Wees mijn apostelen van licht, die liefde en barmhartigheid in de wereld zullen
verspreiden. Mijn kinderen, vergeleken met het eeuwig leven duurt jullie leven slechts een ogenblik. En
als je voor mijn Zoon zult staan, zal Hij in je hart zien hoeveel liefde jullie hadden. Opdat liefde op de
juiste manier verspreid zou worden, vraag ik mijn Zoon dat hij jullie — door liefde — eenheid zou
schenken: eenheid door hem, eenheid onder jullie, eenheid tussen jullie en jullie herders. Doorheen jullie
herders geeft mijn Zoon zich telkens opnieuw aan jullie en vernieuwt hij jullie ziel. Vergeet dit niet. Ik
dank jullie.

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 juli 2014

Lieve kinderen,

Ik, moeder van jullie allen hier aanwezig en moeder van de hele wereld, zegen jullie met een moederlijke
zegen en roep jullie op om de weg van nederigheid te kiezen. Wie die weg volgt, leert de liefde van mijn
Zoon kennen. Mijn Zoon is almachtig, Hij is in alles. Als jullie, mijn kinderen, dit niet gaan beseffen, dan



baadt je ziel in duisternis/blindheid. Alleen nederigheid kan jullie genezen. Mijn kinderen, ik leefde zelf
nederig, moedig en hoopvol. Ik wist, ik ging beseffen dat God in ons is en dat wij in God zijn. Ik vraag
jullie hetzelfde te doen. Ik verlang dat jullie allemaal in de eeuwigheid bij mij zullen zijn, want jullie zijn
een deel van mij. Ik zal jullie helpen op je weg. Mijn liefde zal jullie omgeven als een mantel, en jullie tot
apostelen maken van mijn licht — van Gods licht. Met de liefde die voortvloeit uit nederigheid zullen jullie
licht brengen waar duisternis/blindheid heerst. Jullie zullen dragers worden van mijn Zoon die het licht
van de wereld is. Ik sta altijd naast jullie herders, en ik bid dat zij altijd een voorbeeld van nederigheid
mogen zijn voor jullie. Ik dank jullie.

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 juni 2014

Lieve kinderen,

Ik heb jullie geroepen en aanvaard ieder van jullie als mijn kind. Ik bid dat jullie mij als moeder zouden
aanvaarden en liefhebben. Ik heb jullie allen in mijn hart verenigd, ik ben in jullie midden gekomen en ik
zegen jullie. Ik weet dat jullie verwachten dat ik jullie troost en hoop geef, omdat ik van jullie hou en voor
jullie voorspreek. Van jullie vraag ik dat jullie met mij één worden in mijn Zoon en dat jullie mijn apostelen
zijn. Om daartoe in staat te zijn, roep ik jullie opnieuw op: heb lief. Er is geen liefde zonder gebed - er is
geen gebed zonder vergeving, want liefde is gebed - vergeving is liefde. Mijn kinderen, God heeft jullie
geschapen om lief te hebben; wie liefheeft, vergeeft. Elk gebed uit liefde maakt je één met mijn Zoon en
de Heilige Geest. De Heilige Geest verlicht je geest en maakt jullie tot mijn apostelen - apostelen wiens
daden gebeuren in naam van de Heer, apostelen die bidden met daden en niet alleen met woorden, omdat
zij mijn Zoon liefhebben en de weg van de waarheid, die leidt naar het eeuwige leven, begrijpen. Bid voor
jullie herders, opdat zij jullie altijd met een zuiver hart mogen leiden op de weg van waarheid en liefde -
de weg van mijn Zoon. Ik dank jullie.

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 mei 2014

Lieve kinderen!

Ik, jullie moeder, ben bjj jullie, omdat ik belang hecht aan jullie welzijn, jullie behoeften en jullie
zelfkennis. De Hemelse Vader schonk jullie de vrijheid om zelf beslissingen te nemen en zelfstandig kennis
te vergaren. Ik wil jullie helpen. Ik wil jullie moeder zijn, jullie de waarheid leren, zodat je - in alle
eenvoud en met een open hart - de onmetelijke zuiverheid en het licht van de waarheid zou leren kennen,
het licht dat de duisternis doorbreekt en hoop geeft. Mijn kinderen, ik begrijp dat jullie lijden. Wie kan
jullie beter begrijpen dan een moeder? En jullie, mijn kinderen? Slechts weinigen begrijpen mij en volgen
mij. Velen zijn verloren - velen hebben in mijn Zoon de waarheid nog niet ontdekt. Daarom, mijn
apostelen, bid, en werk. Verspreid het licht en blijf hoopvol. Ik ben bij jullie. Ik ben op een bijzondere
wijze bij jullie herders. Ik heb ze lief en bescherm ze met een moederlijk hart, want zij leiden jullie naar de
Hemel, die jullie beloofd werd door mijn zoon. Ik dank jullie.

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 april 2014

Lieve kinderen,

Met moederlijke liefde wil ik jullie helpen, opdat jullie leven van gebed en boete een oprechte poging zou
zijn om dichter bij mijn Zoon en Zijn goddelijke liefde te komen - opdat jullie zouden leren hoe je je kunt
afkeren van de zonde. Elk gebed, elke heilige Mis, elke vastendaad is een poging om dichter bij mijn Zoon
te komen, herinnert aan Zijn glorie en en beschermt tegen de zonde - het zijn middelen om de eenheid
tussen de goede Vader en Zijn kinderen te herstellen. Daarom, mijn lieve kinderen, roep het uit, schreeuw
de naam van de hemelse Vader, met een open hart dat overloopt van liefde, opdat Hij jullie de Heilige
Geest zou sturen om jullie te verlichten. Door de Heilige Geest worden jullie een bron van Gods liefde. Al
zij die mijn Zoon niet kennen, al zij die snakken naar de liefde en vrede van mijn Zoon, zullen aan die bron
komen drinken. Ik dank jullie. Bid voor jullie herders. Ik bid voor hen en wens dat zij de zegen van mijn
moederlijke handen en de steun van mijn moederlijk hart te allen tijde mogen ervaren.

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 18 maart 2014



Lieve kinderen,

Als moeder wil ik jullie kunnen helpen. Ik wil dat mijn moederlijke liefde jullie helpt om je hart te openen
en mijn Zoon er de eerste plaats te geven. Ik verlang dat Gods licht, door de liefde voor mijn Zoon en door
het gebed, jullie zou verlichten, en dat Gods barmhartigheid jullie zou vervullen. Ik verlang dat de
duisternis en de schaduw van de dood, die rondwaart en jullie wil verleiden, daardoor wordt verdreven. Ik
verlang dat jullie de vreugde van de zegen van Gods belofte ervaren. Jullie, mensenkinderen, jullie zijn
kinderen van God, jullie zijn mijn kinderen. Volg daarom, mijn kinderen, de wegen waarop mijn liefde je
leidt. Mijn liefde leert jullie deemoed en wijsheid, en vindt de weg naar de hemelse vader. Bid samen met
mij voor hen die mij niet aanvaarden en mij niet volgen; voor hen wier hart verhard is en die de vreugde
die ontstaat door deemoed, devotie, vrede en liefde niet kunnen ervaren - de vreugde van mijn Zoon. Bid
dat jullie herders met hun gezegende handen jullie altijd de vreugde van Gods zegen schenken. Ik dank
jullie.

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 maart 2014

Lieve kinderen!

Ik kom als een moeder naar jullie toe, en ik verlang dat jullie in mij, als in een moeder, jullie thuis, troost
en rust vinden. Daarom, mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, bid. Bid met nederige devotie, in
gehoorzaamheid en vol vertrouwen in de Hemelse Vader. Heb vertrouwen, net zoals ik vertrouwen had
toen mij gezegd werd dat ik de beloofde zegen zou brengen. Laat uit jullie hart, en uit jullie mond, altijd
weerklinken: “Uw wil geschiede!”. Daarom, heb vertrouwen en bid, dan kan ik voor jullie voorspreken bij
de Heer, opdat Hij jullie de Hemelse Zegen zou geven en jullie zou vervullen met de Heilige Geest. Dan
zullen jullie in staat zijn om al diegenen te helpen die de Heer niet kennen — jullie, apostelen van mijn
liefde, zullen ze leren om Hem in het volste vertrouwen “Vader” te noemen. Bid voor jullie herders en heb
vertrouwen in hun gezegende handen. Ik dank jullie.

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 februari 2014

Lieve kinderen!

Met moederlijke liefde wil ik jullie leren om oprecht te zijn omdat ik verlang dat jullie handelen als mijn
apostelen, correct, vastberaden en vooral oprecht is. Ik wil dat jullie door Gods genade openstaan voor de
zegen. lk verlang dat jullie door vasten en gebed van de Hemelse Vader het inzicht afsmeken van wat
natuurlijk is en heilig - Goddelijk. Vervuld door dit inzicht zullen jullie, onder bescherming van mijn Zoon
en mij, mijn apostelen zijn, die weten hoe zij het Woord Gods kunnen verbreiden aan hen die het niet
kennen en jullie zullen de hindernissen overwinnen die in de weg staan. Mijn kinderen, door de zegen zal
de genade van God over jullie komen, jullie kunnen deze bewaren door vasten, gebed, zuivering en
verzoening . Jullie zullen de krachtdadigheid bezitten, die ik vraag. Bid voor jullie herders, dat de straal
van Gods genade hun wegen mag verlichten. Ik dank jullie.

Medjugorje, boodschap aan Mirjana op 2 januari 2014

Lieve kinderen,

Om mijn apostelen te kunnen zijn, om wie in duisternis leven te kunnen helpen om het licht van de liefde
van mijn Zoon te leren kennen, heb je een zuiver en nederig hart nodig. Je kunt mijn Zoon niet helpen om
te komen heersen in het hart van wie hem niet kennen, als Hij niet heerst — Koning is — in je eigen hart.
Ik ben bij jullie. Ik loop als een moeder met jullie mee. Ik klop aan de deur van jullie hart. Die kan niet
open omdat je hart niet nederig is. Ik bid — en ook jullie moeten daarvoor bidden, mijn lieve kinderen —
dat jullie mijn Zoon kunnen ontvangen in een zuiver en nederig hart, en de gaven die Hij jullie beloofde
kunnen ontvangen. Dan zullen jullie geleid worden door de liefde en de kracht van mijn Zoon. Dan zullen
jullie mijn apostelen worden, die de vruchten van Gods liefde verspreiden. Mijn Zoon zal werken vanuit en
doorheen jullie, want jullie zullen één zijn. Dat is waar mijn moederhart naar verlangt — dat al mijn
kinderen één worden door mijn Zoon. Met grote liefde zegen ik diegenen die door mijn Zoon uitverkoren
werden, jullie herders, en ik bid voor hen. Ik dank jullie.



(De Gospa was droevig bij aankomst, en daarna vastberaden, zegt Mirjana.)



