
Mijn dierbare vrienden,

Geprezen zijn Jezus en Maria.

1. Op 25 oktober 2024 ontving de zienster Marija de maandelijkse boodschap:

“Lieve kinderen! In deze tijd waarin jullie Allerheiligen vieren, vraag hun voorspraak en gebeden, zodat
dat jullie in eenheid met hen de vrede kunnen vinden. Moge de heiligen jullie voorsprekers en
voorbeelden zijn, om na te volgen en heilig te leven. Ik ben met jullie en doe voorspraak voor ieder van
jullie bij God. Bedankt dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.”

2. Hij leek niet meer op een mens. Het verhaal van Paulo Roberto kun je nauwelijks geloven.
Ik laat Priester Enrico het vertellen:

“In onze gemeenschap “Alliantie van Barmhartigheid”, in Brazilië, hebben we de genade dat er
slachtoffers van de barmhartigheid onder ons zijn, mensen die lijden aan chronische en zelfs dodelijke
ziekten, die hun lijden offeren en opdragen voor de bekering van de zondaars. Een van onze eerste
slachtoffers was een jonge man, Paulo Roberto, die vanaf zijn eerste levensjaar aan huidkanker leed en die
op 19-jarige leeftijd is gestorven. Met andere woorden: hij heeft 18 jaar geleden. Ik heb hem onder
bijzondere omstandigheden leren kennen: een priester bracht hem de heilige Communie, maar hij was
niet voorbereid op de schok die hem stond te wachten bij de aanblik van Paulo. Paulo Roberto’s gezicht
was volledig misvormd door de ziekte en bedekt met een sluier. Hij moest deze sluier afdoen om de
Communie te kunnen ontvangen. Toen de priester het gezicht zag dat geen enkele menselijke trek meer
had, viel hij flauw. Omdat ik met melaatsen werkte, vroeg men aan mij om deze jongeman de Communie
te brengen. Daar trof ik een kind aan dat van jongs af aan zijn lijden had opgeofferd voor de bekering van
zondaars.”

“Vanaf dat moment begeleidde ik hem als priester op zijn geestelijke reis. Hij vertelde me dat hij als kind,
rond zijn 10e jaar, een bijzondere ervaring had gehad. Hij had Jezus gezien, die hem vroeg: “Paulo
Roberto, als je opnieuw geboren zou worden, zou je dan gezond willen zijn, of ziek zoals je nu bent?”.
“Jezus, ik zou opnieuw geboren willen worden zoals U wilt dat ik ben, omdat ik er dan zeker van zou zijn
dat ik alleen Uw wil zou doen. Als ik de gezondheid van mijn lichaam steeds zou hebben behouden, dan
zou ik het risico hebben gelopen om de gezondheid van mijn ziel te verliezen. Dus ik ben blij om te leven
zoals U wilde dat ik zou leven.” Hij had nog andere mystieke ervaringen gehad. Ik weet zeker dat ik me
voor een heilige bevond, een heilige die ik kon begeleiden tot aan zijn dood. Paulo preekte onder jonge
mensen die zich hadden verloren in drugs, onzuivere zeden en seks, en hij zei tegen hen: “Kijk! Mijn hele
leven ben ik nooit gezond geweest. Maar jullie die een gezond lichaam hebben, mogen dat niet verachten,
jullie mogen het niet vernietigen! Zoveel jonge mensen zoals jullie kunnen niet eens meer als jonge
mensen leven!” Veel drugsverslaafden bekeerden zich toen ze zijn getuigenis hoorden. Ik moet er nog aan
toevoegen dat wanneer hij preekte, zijn lichaam een lijkgeur verspreidde. Op zijn wonden zaten vaak
vliegen en hij moest regelmatig naar het ziekenhuis om de wormen te verwijderen die in al zijn wonden
zaten. Maar, uit liefde voor deze jongeren, greep hij elke gelegenheid aan om hen te evangeliseren. Hij
schreef veel brieven waarin hij jongeren uitnodigde om naar de bergen te gaan, om midden in de natuur
te leven, om te spelen… hij, die nooit zijn huis verliet! En hij voegde eraan toe: “Ik weet dat ik binnenkort
naar de Heer zal gaan, en dan zal ik over de bergen vliegen en hoger vliegen dan de vogels!”

“Op de dag dat hij stierf, in 2002, zei zijn moeder tegen me: “Paolo Roberto heeft gevraagd of je een sluier
over zijn gezicht zou willen leggen en om daarop de woorden te schrijven, die God je zal inspireren”. Hij
wilde niet dat iemand zich slecht zou voelen of bang zou worden van zijn volledig misvormde gezicht. De
Heer inspireerde me om deze woorden te schrijven: Gezicht van de mens misvormd door pijn, gezicht van
God geheel getransfigureerd door de liefde. Vanaf zijn gezicht straalde inderdaad die wonderbaarlijke
liefde die hij op iedereen overbracht en die leven gaf aan degenen die hij ontmoette.

Hier kunnen we niet anders dan denken aan de Lijdende Dienaar die door de profeet Jesaja wordt
beschreven: “… zijn verschijning was onmenselijk geschonden, en zijn uiterlijk had niets meer van een



mensenkind… Geminacht en gemeden werd hij door de mensen, man van smarten, met ziekte vertrouwd,
een mens die zijn gezicht voor ons verbergt, geminacht en als niet de moeite waard beschouwd… Omwille
van het doorstane lijden zal hij het licht mogen zien en met kennis verzadigd worden.. mijn rechtvaardige
dienstknecht zal velen rechtvaardig maken, doordat hij hun zonden draagt”. (Jes. 52, 14 en 53, 3 en 11)

“Toen ik de kist opende – met veel angst, omdat toen hij leefde, hij al naar een lijk rook, was ik bang dat
de mensen zich slecht zouden voelen. Maar ik moest dit gebaar maken. Ik had geen idee van de verrassing
die me te wachten stond: ik had de kist nauwelijks geopend, of we konden allemaal de intense geur van
rozen ruiken! Ik begon te huilen… Vervolgens legde ik de sluier op zijn gezicht. Ik had de zekerheid dat ik
voor een heilige stond, een heilige van de deur naast ons, zoals paus Franciscus het zegt, een heilige die
zijn leven heeft gegeven voor ons, opdat wij intens zouden kunnen leven, wij die de gezondheid bezitten
en daarom elk moment van ons leven kunnen benutten. Zoals de kleine Thérèse zei: “Een eenvoudige
zucht van liefde kan een ziel redden”.
Moge de Heer ons deze genade geven op voorspraak van Paulo Roberto!

3. “24 uur zonder…” Zullen we opnieuw beginnen? Tot mijn grote vreugde heb ik gemerkt dat mijn
voorstel om 24 uur lang geen enkele klacht te uiten, heel goed is ontvangen door de pelgrims die in ons
Kleine Bosje in onze tuin hier in Medjugorje bijeenkomen, en ook door degenen die over dit initiatief
hebben gehoord. Natuurlijk moeten klachten onmiddellijk vervangen worden door een lofprijzing tot God.
We weten dat klagen de vijand behaagt en de ziel beschadigt. Het maakt ook de sfeer zwaar. Integendeel,
elke lofprijzing en dankbetuiging behaagt God en helpt ons te groeien op de weg naar heiligheid. De
lofprijzing doet het negatieve effect van klagen teniet.

Vandaag, nu we ons voorbereiden op het feest van de Onbevlekte Ontvangenis op 8 december, kunnen we
de heilige Maagd een mooi cadeau aanbieden en samen een nieuwe stap zetten op de weg die zij ons al 43
jaar leert: we zullen 24 uur lang geen kwaad spreken over onze naaste! Geen kwaadsprekerij of laster zal
uit onze monden ontsnappen. Niet in de wandelgangen, niet aan tafel, nergens! Soms is deze slechte
gewoonte zo diep in ons verankerd, dat we niet meer beseffen hoe we onszelf en anderen ermee schade
berokkenen, om nog maar te zwijgen over de manier waarop we de Heer ermee beledigen.

Het volgende voorbeeld trof me: Een vrouw uit het dorp ging elke dag naar de Mis die werd opgedragen
door pater Jozo Zovko, toentertijd. Op een dag kon ze vanwege gezondheidsredenen niet naar de Mis
gaan, maar na de Mis vroeg ze haar familie wat pater Jozo in zijn preek had gezegd. Ze antwoordden:
“Vanavond, zei hij, als jullie aan tafel zitten, zorg er dan voor dat je over niemand iets slechts zegt!” De
vrouw antwoordde spontaan: “Waar moeten we het dan over hebben?” … Commentaar is hier overbodig.

4. Tijdens mijn interview in 1989 met Maria Simma in Oostenrijk, vertelde ze me dat “laster en smaad de
ergste bezoedelingen voor de ziel zijn en dat ze een lange zuivering in het vagevuur vereisen”. Laster kan
iemands reputatie vernietigen en zelfs tot zelfmoord drijven. Veel mystici hebben de gruwel van deze
zonde in de ogen van God beschreven en het vreselijke lijden dat lasteraars in het Vagevuur wacht, als ze
geen berouw hebben. Anderzijds is gewillig luisteren naar laster ook een vorm van kwaadspreken en leidt
tot dezelfde veroordeling (Dorothea van Gaza). Maar laten we nooit vergeten dat “… de liefde een tal van
zonden bedekt… ”(1 Petr. 4, 8). Dus het is nooit te laat om de Heilige Geest te smeken om ons hart te
vullen met naastenliefde, die Goddelijke liefde die altijd voor ons ontspringt uit het gewonde Hart van
Jezus, en die ons geluk in de eeuwigheid is.

5. Don Dolindo Ruotolo werd geboren in de Hemel op 19 november 1970, dus we zijn in de noveen voor
zijn geboortedag …. We weten dat bidden tot een heilige (of een heilige Gods) op zijn feestdag een grote
gunst met zich meebrengt: hij zal ons vergezellen als we oversteken naar de andere kant. Laten we zo’n
gelegenheid niet verwaarlozen!

Don Dolindo zei ons: “Wie bidt is echt goed gewapend, hij is sterk en onoverwinnelijk, omdat het gebed,
op zichzelf, alle menselijke en duivelse plannen verijdelt en zelfs God in Zijn liefde tot nieuwe plannen van
barmhartigheid kan brengen. Gebed is een bewonderenswaardige kracht met vele facetten. Het heeft



effect op zowel de geest als de materie, op schepselen en op de Schepper zelf”.

Lieve Gospa, we willen naar de Hemel! Wees sterk met ons!
Help ons de leugens die ons door de wereld worden aangereikt het zwijgen op te leggen,
alsook het valse geluk dat ze met zich meebrengen!
Waak met geestdrift over onze zielen en verjaag door uw aanwezigheid de vijand die ons wil
vernietigen!
Neem ons vanaf de ochtend in uw moederlijke omhelzing en laat ons geen enkel moment meer
los!

Zr. Emmanuel Maillard
Gemeenschap van de Zaligsprekingen


