
Mijn dierbare vrienden,

geprezen zijn Jezus en Maria.

1. Op 25 april 2023 ontving de zienster Marija de volgende boodschap:

Lieve kinderen! Ik nodig jullie allen uit om dragers te zijn van de vrede en vreugde van de verrezen Jezus
voor allen die ver van het gebed verwijderd zijn, zodat de Liefde van Jezus hen door jullie leven omvormt
tot een nieuw leven van bekering en heiligheid. Bedankt voor het beantwoorden van mijn oproep!

2. De Rozenkrans van mevrouw Siemienska. In deze meimaand die aan de heilige Maagd Maria is gewijd,
wil ik met jullie een van de mooiste ervaringen delen die ik ken van de kracht van onze hemelse Moeder.

Adam Chmielowski is op 24-jarige leeftijd al een beroemd schilder. Knap, jong, rijk, en strijdlustig, “hij
heeft alles mee”, om maar eens de meest tricky uitdrukking ter wereld te gebruiken. Aan het eind van de
19e eeuw heeft men in de hogere kringen van Warschau er alles voor over om een van zijn schilderijen te
bemachtigen en zijn succes belooft hem een glansrijke carrière. Vanwege zijn familietraditie is hij
Katholiek en hij is rechtschapen en eerlijk, maar hij slaat een andere weg in en laat zich in met dubieuze
en occulte praktijken. Op bepaalde avonden in Krakau gaat hij op bezoek bij zijn rijke vrienden die hem
uitnodigden om deel te nemen aan seances van spiritisme. In hun woonkamer staat een stevige houten
tafel die wordt gestut met metalen staven. Ideaal voor deze activiteiten, waarbij de aanwezige mensen
“geesten” aanroepen en waarbij de geesten reageren door de tafel op wonderbaarlijke wijze rond te laten
springen. Adam is gefascineerd!

Maar in een uithoek van de kamer waar geen licht op valt en waar het donker is, lijdt iemand. Het is
mevrouw Siemienska, de vrouw van de seanceleider. Als vroom Katholiek kent ze de Bijbel en weet ze
hoezeer de activiteiten van haar man God mishagen. Staat er niet zwart op wit geschreven dat dit een
gruwel is voor Adonai, de Levende God? Toch blijft ze aanwezig in de hoek van de kamer om er te bidden.
Ze weet dat God de komst van boze geesten kan tegenhouden en dat Hij de schade die ze in de zielen
aanrichten kan stoppen. Met de Rozenkrans in haar handen bidt ze de tientjes en smeekt de heilige
Maagd om tussenbeide te komen.

Maar dan manifesteren de geesten zich met kracht! De zware tafel begint te draaien en rond te tollen in
de woonkamer. Haar eigenzinnige bloed begint te koken, ze kan er niet meer tegen! Met haar Rozenkrans
in de hand springt ze overeind, loopt op de groep spiritisten af en gooit met een boos gebaar haar
Rozenkrans op tafel. Met wijd opengesperde ogen en stomverbaasd kijkt Adam toe. Vanwege de
Rozenkrans van mevrouw Siemienska stopt de zware draaiende tafel met rondtollen en breekt in tweeën.
Adam zal getuigen: “Toen hoorden we een geluid dat klonk als een pistoolschotschot.” Geschrokken deden
de spiritisten het licht aan en ze bleven sprakeloos staan. Doodse stilte…
Adam heeft zojuist de schok van zijn leven meegemaakt. Hij staart naar de kleine Rozenkrans die naast de
compleet doormidden gebroken tafel ligt, zoals het steentje van David naast het bewegingloze lichaam van
de grote Goliath. Hij heeft het begrepen, meer had hij er niet voor nodig: in deze strijd tussen goed en
kwaad had de Heilige Maagd Satan verslagen met een eenvoudige Rozenkrans! Vanaf dat moment
verandert zijn leven radicaal; hij heeft geen tijd meer te verliezen. Hij ziet af van zijn rijkdom, zijn
successen en zijn dubieuze activiteiten, hij verandert van schilderkunst en schildert voortaan het
Aangezicht van Christus, en stelt zich tenslotte in dienst van de armen. Hij zal zelfs met hen gaan leven, in
de smerige schuilplaatsen van de verschoppelingen en dieven van Warschau, en hij zal hen het goede
nieuws van Christus verkondigen en hen tot discipelen maken. Hij sticht de orde van de Albertijnen. Zijn
voorbeeld van naastenliefde, zijn wonderen, zijn mededogen ten aanzien van de armen en zijn dwaasheid
in de navolging van Christus zullen zo opmerkelijk zijn dat hij een andere vorm van glorie zal verkrijgen,
een goddelijke en blijvende. Zijn landgenoot Johannes Paulus II zal hem op 12 november 1989 heilig
verklaren.

De heilige Maagd heeft het goed gezegd in Medjugorje: “Lieve kinderen, een eenvoudig gebed van de
Rozenkrans kan in de wereld en in jullie leven wonderen doen”. (25.01.91)



En mevrouw Siemienska? Zij zal ongetwijfeld in de Hemel de vruchten hebben leren kennen van haar
Rozenkransgebeden en haar opgedragen lijden! Hoe kon zij die dag, in de donkere hoek van de
huiskamer, vermoeden dat de illustere vriend van haar man, de nog zo jonge en briljante Adam, zich zou
laten overwinnen en een heilige zou worden vanwege de door haar in het geheim van haar hart
gefluisterde Weesgegroetjes? Hoe kon zij hopen dat ze met haar eigen ogen de macht van de Maagd
Maria zou zien zegevieren over de machten van het Kwaad?

Het is dezelfde kracht die ons allen wordt aangeboden door de voorspraak van de heilige Maagd, in deze
moeilijke tijd waarin Maria, als nooit tevoren, haar armen naar ons uitstrekt, opdat wij ons in haar
moederlijke omhelzing zouden begeven, die zo troostend is, zo genezend en die zo tot rust brengt! Zoekt
een kind dat zich heeft verwond niet onmiddellijk de veiligheid op, op de schoot van zijn moeder? Waarom
zouden wij ons als wezen gedragen?

3. De “Pater Pio van Napels”. Don Dolindo Ruotolo was een vurige vereerder van de heilige Maagd en de
Rozenkrans. Dat maakte dat hij een tedere inslag had die gepaard ging met zijn kracht. “De Heilige
Rozenkrans is de harp van de ziel, zei hij, de kralen van de Rozenkrans zijn snaren die elkaar raken en die
vibreren in gevarieerde en melodieuze tonen, volgens het mysterie dat men overweegt”.

“Mijn Hart is niet alleen een afgrond van Liefde, het is ook een afgrond van Barmhartigheid. Het kent alle
menselijke ellende waarvan de meest geliefde zielen niet zijn vrijgesteld. Het is daarom dat Ik aan hun
daden, hoe klein ook, – wanneer zij uit liefde voor Mij worden verricht -, een oneindige waarde geef voor
het welzijn van allen en voor de redding van de zondaars.

En ook: “De Rozenkrans is als een machinegeweer: elke kraal is een schot, elke uitbarsting van liefde van
de ziel is als een explosie van geloof die Satan angst aanjaagt. Door de Rozenkrans verplettert Maria
opnieuw zijn kop”.

4. Op 13 mei 1917 verscheen de Maagd Maria in Fatima (Portugal) aan 3 jonge herdertjes en vertrouwde
hen belangrijke boodschappen toe, waaronder… “Bid elke dag de Rozenkrans, om vrede voor de wereld en
het einde van de oorlog te verkrijgen.”

Daarna sprak ze over de zending van Lucia, die Jacinta en Francisco zou overleven: “God wil jou
gebruiken om mij bekend en geliefd te maken. Hij wil in de wereld de devotie tot mijn Onbevlekt Hart
verspreiden.”

Aan het eind van de verschijning zagen de jonge herdertjes een Hart vlakbij de rechterhand van de heilige
Maagd, en dit Hart was omkranst door doornen, door wrede doornen die het verwondden. Deze
verschijning is een krachtige boodschap voor onze tijd, een waarschuwing die ons herinnert aan de
krachtige wapens die we kunnen opnemen en waartoe we worden uitgenodigd voor Gods Overwinning op
het Kwaad, zowel in ons persoonlijk leven als in de wereld.

5. Een mooi initiatief! Op 24 april 2023, op de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, werd in
Medjugorje een nieuwe gebedsplaats geboren! Langs de smalle weg die kronkelt langs de voet van de
Heuvel van de Verschijningen, niet ver van het kerkhof van Bijakovici, staat onder een grote stenen koepel
een beeld van de Barmhartige Jezus. U ziet er ook een waterpunt waarvan de bron zich ongeveer vijftig
meter onder de grond bevindt. Dit water is zuiver, drinkbaar en degelijk onderzocht. Er zijn kraantjes
aangebracht voor degenen die komen bidden. Het is een plek in de open lucht, heel eenvoudig, gezegend
en toegankelijk voor iedereen, een ideale gebedsplek voor de Rozenkrans van de Goddelijke
Barmhartigheid!

Lieve Gospa, Uw moederlijke armen zijn altijd uitgestrekt naar Uw kinderen die het verst van God
verwijderd zijn. Geef dat wij een verlenging van Uw armen mogen zijn, om in Uw naam hen te bereiken
die, in de nacht van hun hart, wachten om eindelijk Uw Liefde en die van uw Zoon Jezus te leren kennen!
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