
Mijn dierbare vrienden,

Geprezen zijn Jezus en Maria.

1. Op 25 april 2024 ontving de zienster Marija de volgende maandelijkse boodschap:

“Lieve kinderen! Ik ben bij je om je te vertellen dat ik van je houd en ik moedig je aan om te bidden,
omdat Satan sterk is en elke dag wordt zijn kracht sterker door degenen die voor de dood en de haat
hebben gekozen. Jullie, lieve kinderen, wees gebed en mijn uitgestrekte handen van liefde voor allen die
in duisternis verkeren en het Licht van onze God zoeken. Bedankt voor het beantwoorden van mijn
oproep.”

2. Dit is het verhaal van een bejaarde vrouw die alleen in de bergen woonde, in zeer armoedige materiële
omstandigheden. Ze had nooit de basisvoorzieningen gekend die we tegenwoordig hebben, maar ze was
eraan gewend geraakt. Ze had altijd bij kaarslicht geleefd. Haar zoon werkte ver van haar vandaan en
bezocht haar zelden. Maar toen hij op een dag zag hoe arm zijn moeder was, besloot hij haar een
geschenk te geven: hij liet elektriciteit aanleggen in haar armoedige huis. Hij was opgetogen bij de
gedachte dat dit het dagelijks leven van zijn moeder zou veranderen.

Een paar weken later ging hij opnieuw bij zijn moeder op bezoek en hij vroeg haar: “Wel, mama, je bent
vast heel blij dat je elektriciteit hebt, dat verandert je leven, nietwaar?” “Oh ja, mijn zoon,” antwoordde ze
heel blij. “Als het nu avond is geworden dan kan ik beter zien om mijn kaarsen aan te steken!”

Ontmoedigd sloeg de zoon zich tegen het voorhoofd…

Deze eenvoudige gelijkenis staat echter niet zo ver van ons af! Wat hebben we gedaan met de Heilige
Geest? Waarom leven we beneden onze mogelijkheden, in deze dichte duisternis van het geweten die de
wereld in zijn greep heeft, terwijl de Geest van Licht en Waarheid ons gratis is geschonken? Onze
Hemelse Vader heeft zich aan Zijn belofte gehouden, Hij heeft de Heilige Geest naar de apostelen
gezonden op de dag van Pinksteren, en diezelfde Geest wordt ons allen aangeboden in heel zijn volheid.
Hoe komt het dat bij zoveel gedoopte mensen de Geest in de vriezer blijft liggen, waardoor Hij niet in
staat is om zich te openbaren en te handelen?

We kunnen ons niet voorstellen wat voor goeds Hij zou kunnen bewerken, waar Hij van droomt, als we
ermee in zouden stemmen om Hem te laten handelen en zouden besluiten om onder Zijn leiding te leven,
onder Zijn bezieling! Hij is het Liefdesvuur! Hij is onze Verdediger, onze Trooster, onze Heiligmaker, onze
Bevrijder, onze Kracht, onze Vrede, onze Verlichter… Hij is gemeenschap van liefde, de bron van het
grootste geluk. We zijn allemaal getekend met Zijn zegel, we dragen Zijn afdruk in het diepst van ons
wezen, onuitwisbaar omdat we geschapen zijn naar het beeld van God. Maar daar houdt het handelen van
de Geest niet op; met onze hulp maakt Hij ons als Christus, de bron van onze vreugde, want de mens
streeft naar geluk en geluk betekent Christus geheel toegenegen zijn. We kunnen dus zeggen dat de
Heilige Geest beantwoordt aan alles waarnaar de mens in het diepst van zijn hart verlangt. Bij Hem
behoort geestelijke beperking, waarbij we alleen kaarsjes weten op te steken, tot het verleden!. “Het doel
van het christelijke leven bestaat uit het verwerven van de Heilige Geest,” zei de heilige Serafim van
Sarov, en ook: “Zorg dat je de Geest van Vrede ontvangt, en duizenden om je heen zullen vrede vinden.”
Wat een ellende is het als we uit gewoonte of onwetendheid onze verlangens richten op wat geen
vervulling geeft. De leerlingen van Efeze zeiden tegen Paulus: “Wij hebben niet eens gehoord dat er een
Heilige Geest bestaat” (Hand. 19,1-8). Maar zodra ze beseften dat Hij bestond, wilden ze Hem ontvangen
en meteen werden ze met zo’n vuur vervuld dat ze met kracht van Christus begonnen te getuigen.
Natuurlijk heeft niet iedereen een heilige Paulus die hen de handen op kan leggen, maar is de levende
Jezus in het tabernakel niet veel meer dan de heilige Paulus? Hij wacht daar op ons met grote gaven…

Het was Jezus zelf die de volgende zeer ontroerende woorden sprak tot de Eerbiedwaardige Marthe
Robin: “Als alle christenen hun geloof goed zouden beleven, dan zou de wereld binnen een jaar bekeerd
zijn!”



3. Een uitstekende manier om de Heilige Geest naar ons toe te trekken is het bidden tot de Maagd Maria,
Bruid van de Heilige Geest, en haar lief te hebben. Om haar te vereren in deze meimaand, de maand van
Maria, zouden we onze stemmen kunnen voegen bij die van Adam de Perseigne, die op de volgende wijze
tot haar bad:
“O Maagd, u bent de mand van Mozes, het ontvangstkanaal van het Woord, de kelder van de nieuwe wijn
die de soberheid van de gelovigen bedwelmt, U bent de hand van God, het einde van de zonde, dankzij wie
de mensheid uit de afgrond van ondeugden tevoorschijn komt en de verrukking van de Engelen bereikt”.

De Maagd Maria verkrijgt voor ons de Heilige Geest, zodat Hij ons kan zuiveren en ons de gevoelens van
het Hart van Christus kan geven. Zo ontvangen we stap voor stap in onszelf dezelfde hartgesteltenis die
Jezus ons in de Zaligsprekingen heeft beschreven.

4. In haar boodschappen heeft de heilige Maagd ons aangeraden om elke dag aan een specifieke fout te
werken. Zo gaan we, dag na dag strijdend tegen een bepaalde fout of zonde, met haar op weg naar het
Koninkrijk met een gezuiverd hart. Laten we vandaag eens een van onze slechte neigingen onderzoeken,
terwijl we denken aan de volgende episode uit het leven van de kleine Thérèse…

In haar boek ‘Mijn levensverhaal’, vertelt Thérèse dat op een dag alle zusters van haar Carmelklooster
buiten waren voor ontspanning, toen er een bezorger aanbelde. Ze moesten de poort openen, zodat hij
boomstammen naar de binnenplaats zou kunnen brengen die bestemd waren voor de kribbe. Thérèse
wilde vlug haar schort losmaken om de poort te gaan openen, maar ze merkte dat haar medezuster, die
graag van de gelegenheid gebruik wilde maken, zich klaarmaakte om te gaan. Dus maakte Thérèse
opzettelijk heel langzaam haar schort los. Uit naastenliefde wilde ze haar metgezel een plezier doen en
haar de deur laten openen. Vervolgens maakte een van de zusters die hen gadesloeg al lachend de
volgende opmerking naar Thérèse: “O, ik dacht al dat je geen parel aan je kroon zou verdienen, traag als
je was!” Thérèse zweeg, maar ze besefte dat je nooit de intenties van het hart kunt beoordelen. De
intenties van het hart beoordelen betekent dat je een vergissing begaat! Het is jezelf in de plaats stellen
van God, die als enige de harten en de menselijke geest doorgrondt.

O Jezus, help ons om Uw Woord te leven, want we willen van U leren lief te hebben zoals U liefhebt…

“Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is. Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden;
veroordeel niet, dan zult ge niet veroordeeld worden; spreek vrij, en ge zult vrijgesproken worden. Geef,
en u zal gegeven worden; een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat zal men u in de schoot
storten. De maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken” (Lucas 6, 37- 38).

5. Voor haar bekering had Gloria Polo een scherpe tong. Ze uitte snel kritiek, oordeelde veel en gaf snel
blijk van minachting, en daarmee heeft ze veel schade aangericht. Als gevolg van een van haar
minachtende woorden heeft een jong meisje zelfmoord gepleegd. Op een dag werd ze getroffen door de
bliksem en heeft ze het Persoonlijke Oordeel ervaren, dat ons allen wacht na de dood…

Nadat ze ternauwernood aan de hel was ontsnapt, heeft ze Jezus gezien, die haar een zending
toevertrouwde. Toen veranderde ze volledig. Na een eersteklas pestkop te zijn geweest, kan men nu
zeggen dat de Heilige Geest op indrukwekkende wijze van haar uitgaat. Ik heb haar 2 keer ontmoet. Ze
draagt het hart van Jezus in zich, in die mate dat ze vaak voelt wat Hij voelt, zowel bij het beleven van pijn
als van vreugde. Het volgende feit is noemenswaardig: als iemand tijdens een maaltijd waarvoor ze is
uitgenodigd zijn buurman begint te bekritiseren en te veroordelen, dan voelt ze van binnen zo’n pijn dat
ze gedwongen wordt om de tafel te verlaten!

6. Ze schreeuwde het uit van afschuw! De Eerbiedwaardige Marthe Robin was erg gevoelig voor
verdeeldheid, kritiek en alles wat de gemeenschap tussen mensen zou kunnen verbreken. Op een dag ging
een gepensioneerd lid van mijn gemeenschap bij haar op bezoek, bedroefd over het feit dat een familielid
haar autistische kind, zowel in woord als in daad, met minachting behandelde. Toen Marthe dit hoorde,
schreeuwde ze het uit van afschuw! Het was Jezus die in haar schreeuwde. Marthe zei, daarentegen, dat
deze mensen die levenslang een zwaar lijden dragen, “medeverlossers” zijn. Dat wil zeggen, dat hun lijden



in vereniging met dat van Christus overvloedig vrucht draagt voor de redding van vele zielen. Te beginnen
met hun eigen families, die hen verachten…

Lieve Gospa, als de wereld heeft gekozen voor de haat en de dood,
dan willen wij ons stevig vasthouden aan uw moederlijke hand,
want wij zijn zo kwetsbaar!
Het is met U, met onze ogen gericht op uw Zoon, onze Verlosser, dat we moedig naar het
Vaderhuis willen gaan.
Door Uw hand vast te pakken, zijn we in Zijn Liefde.
We hopen dat als de Vader onze zielen ziet, Hij er enkel liefde in zal vinden!”

Zr. Emmanuel Maillard
Gemeenschap van de Zaligsprekingen


